
Hollandse 

van 21 juli t/m 27 juli 

 

 

 

 

 

 

 

V2308 

 

 

 

 

Reisverslag van reis HOLLANDSE HITS van 21 tot 27 juli 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 21 juli 2023 

Frieda heeft Andre opgehaald met haar eigen auto die helemaal vol is met proviand 

voor een weekje plezierige vakantie. 

Bij Tendens in Arnhem staan Klaas en Maderieke al met hun begeleiders te wachten. 

Met name de begroeting door Klaas is enthousiast te noemen. Hij heeft foto’s van 

Frieda en Andre afgedrukt en herkend hun direct.  

We stappen en de bus en rijden direct naar De Elegast in Beek Ubbergen bij 

Nijmegen omdat Henk met zijn camper Robert en Robin heeft opgehaald in 

Veenendaal. De laatste dag van de vierdaagse zorgt en voor dat we allemaal een uur 

in de file voor Nijmegen staan maar uiteindelijk zijn we waar we willen zijn.  

Cita en Ida komen rechtstreeks naar de Elegast. We maken kennis met elkaar en de 

kamers worden ingedeeld. 

Als iedereen zijn bed heeft opgemaakt en koffer heeft uitgepakt is er tijd voor drankje 

met chips.  

         

 

 

Andre heeft  thuis pastasaus gemaakt dus we beginnen met spagetti Julius Ceasar 

met Yoghurt en vla toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de maaltijd is het uitbuiken en kijken we televisie met een programma over 

Hollandse hits. We maken ook vast een plan wie welk liedje woensdag gaat zingen in 

de studio. 

Dat kan nog wijzigen want dat hoeven we maandag pas door te geven ! 

        

Na een rustige avond sluiten we af met een drankje en een hapje. 

Rond een uur of 10 gaat Robert als eerst lekker plat en kunnen Henk Frieda en 

Andre uiteindelijk om 23.30 uur lekker onder de wol 

 

 

SPREUK VAN DE DAG : 

 Goed begin is het halve werk !!!! 

 

 

  



 

Zaterdag 22 juli 2023 

Na het ontbijt moet er vanzelfsprekend eerst de vaat worden gewassen.  

Nou dan doen Maderieke en Henk samen. Dat vinden ze leuk !!!  

                          

Daarna gaan oefenen voor de beeld- en geluidsopname en wordt geprobeerd een 

keuze te maken uit de feestkleding die we gaan gebruiken  

         

We vertrekken rond 12.30 naar winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Daar nemen 

we een drankje en gebakje gefinacieerd door Jannie van Ravenswaay de pedicure 

van Andre en Henk in Wageningen en van Frieda. !! Een vriendin van Frieda is jarig 

en wilde geen cadeau dat mocht worden weggegeven aan een goed doel.  

Nou en dat goede doel waren wij !!! 

            



             

 

 

Wat was Klaas blij met zijn vliegenverdrijver !!! 

We gaan op zoek naar ansichtkaarten maar dat lukt niet erg goed in dat 

winkelcentrum. Jammer morgen maar in de dierentuin. 

Onderweg nemen we nog een drankje en we eten voortreffelijk snitsels in restaurant 

de Zevensprong in Hoenderloo.II 

 

  



 

Zondag 23 juli 2023 

 

   

Er zijn verse broodjes gebakken voor een echt zondag ontbijt !! 

   

Dan wordt de TV aangezet voor Nederland Portugal  

  

Eigenlijk is er geen tijd om te ontbijten maar gelukkig red de rust ons en kunnen we 

rustig eten en lunchpakketten maak  

 

Na een overwinning hoort een traktatie en dat lusten we allemaal !!!  

 

De weersverwchting is niet erg slecht. In ieder geval droog in de middag dus.  

 

 

 



 

ZOO PARC OVERLOON 

   

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een laatste kus voor de beestjes en dan is het einde safari

      

 



 

Als je lang door het park heb gezworven is een goede maaltijd op zijn plaats. 

“All you can eat” bij de restaurant de Molden in Malden. 

                                       

         

Bitterballen als toetje !!! dat kan alleen voor Henk !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREUK VAN DE DAG : 

Een dag zonder raadsel is een dag niet geleefd  

  



 

Maandag 24 juli 2023 

Excursie naar de paardenmelkerij Eerst even kennismaken met hengst !!! 

      

KLAAS                                                      IDA 

                 
ROBIN                                                            MADIEKE 



     

CITA                                                  ROBERT 

              

Klaas maakt opname !!                                   Paardemelk proeven. lekker ?!?!?! 

 

Impressies van paarden (poep!!)  



 

     

 

 

Na een dag je buitenlucht is het tijd voor een forse nasi maaltijd van Henk. 



   

 

  

 

 

SPREUK VAN DE DAG : 

Paardenmelk goed voor ELK   

  



 

Dinsdag 25 juli 2023 

              

Koffie staat klaar opstaan en we gaan onder weg naar Nijmegen.!! 

   

Naar de Waalkade wachten op de …………………………….  

         

 



 

Eenmaal in de boot en onderweg worden de pannenkoeken opgesmuld !! 

  
 

 

Dan even een luchtje scheppen en genieten van een bootreisje.



    

De avond wordt gebruikt om kleding te passen en de generale repetitie 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

      

SPREUK VAN DE DAG : 

Veel pannenkoeken nemen en weinig geld geven doet ons in vreugde leven  

 



 

 

Woensdag 26 juli 2023 

 

We zijn vroeg opgestaan omdat we om 10.00 uur in de studio moeten zijn.  

      

 

Je bent aan het optreden of aan het wachten ……… 

   

 

 



        

De regisseer Menno is de proffessionel maar kan niet zonder hulp !!! 

      

 

 

  

 

 

 

  

Tijdens de opname is er tijd voor koffie en krijgen we een indruk van de studio’s die 

zijn ingericht in de kelder van een van de gebouwen van Het Dorp in Arnhem. 

Veel tafels met computerschermen waar achter hard gewerkt wordt. 

Na de opname worden er boodschappen gedaan en bestaat de lunch uit broodjes 

kroket en frikandel. !! 

SPREUK VAN DE DAG : 

Een dag geen video opname gemaakt is niet geleefd   

 



 

FEESTAVOND  

Als afsluiter een bonte avond met een optraden van een echte artiest  

 

RIEN SALET 

 

De feestzaal is ingeruimd het is nog wachten op de feestgangers en die komen….. 

 

 

 

 



 

Zelfs de buren van boven komen even meegenieten !! 

 

 

De zaal stroomt vol met een Tendens Vakanties groep uit Hoenderloo en Beers. 

 

Dan kan het echte feest beginnen 



                      

En stijldansen hoort daar ook zeker bij !!!!! 

 

 

Polonaise !!!! 

 

Hapjes en drankjes tijdens een korte pauze.  



 

En weer gaan met die banaan. 

 

De avond eindigt natuurlijk met de SIRTAKI !!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 27 juli 2023 

In de ochtend is het eerst koffers pakken en klaarzetten en dan ontbijten.  

    

Bij het ontbijt nog een keer herinneringen ophalen en dan…………. 

 

 

Inpakken en wegwezen ….. 

 

SPREUK VAN DE DAG : 

Het mooie van vakantie is het weer thuiskomen    

 

 

 


